
Na een kort ziekbed is vorige week toch nog plotseling onze lieve echtgenoot, vader, opa en 
voetbalmaatje Henk de Ridder op 85-jarige leeftijd overleden.  

Voetbal was zijn leven! 

In de jaren 90 was Henk trainer van enkele succesvolle lichtingen van de A-jeugd van Quintus. 

Zelf was hij actief als voetballer bij R.V.C Rijswijk. Hier was hij ook jeugdvoorzitter en was hij de 
mede oprichter van het R.V.C Internationaal Jeugd Toernooi, waar vele jeugdige profs hebben 
geschitterd. 

Na het afronden van de trainerscursus werd hij trainer bij v.v. Rijswijk, s.v. Quintus en v.v. Lyra en 
ook was hij coördinator bij r.k.s.v. G.D.A. 

Op latere leeftijd werd Henk scout bij ADO en Feyenoord en zorgde hij voor het tot stand komen 
van FC ’s-Gravenzande als voorzitter van de fusiecommissie ’s-Gravenzande s.v. en  
’s-Gravenzande v.v. 

Daarna werd hij supporter van zijn zoon Mark en later van zijn kleinzonen Tim en Dylan. 

 

  
 

 

  

 

  


